
Beatrijs Buelens (61) ruilde haar kantoorjob in voor iets wat ze écht wil-
de: mensen samenbrengen om leuke dingen te doen. Zo ontstond Bea-

tum. ‘Ik word hier zo gelukkig van’, zegt ze. ‘Sinds mijn dochter haar eer-
ste kindje verloor, weet ik wat belangrijk is: blij zijn met wat er is.’

‘Er is veel nood 
aan vriendschap’

BEATRIJS BUELENS VINDT HET GELUK IN 
HAAR SENIORENORGANISATIE BEATUM

maar voelde er weinig affiniteit 
mee. Dus heb ik mijn hoge func­
tie ingeruild voor iets wat ik écht 
wilde: mensen samenbrengen 
om te genieten, te ontdekken en 
mooie herinneringen te creëren.

Was er een trigger om die 
switch te maken?
Ja… Toen mijn dochter enkele 
jaren geleden haar kindje ver­
loor acht dagen na de geboorte 
heeft dat mijn kijk op het leven 

veranderd. Zo’n ster­
renkindje brengt veel 
teweeg. Het heeft me 
wakker geschud, ik 
ben meer gaan genie­
ten van kleine dingen. 
Meer dan ooit besefte 
ik dat het leven fragiel 
is, dat het materiële 
niet zo belangrijk is. 

Sinds de dood van mijn klein­
kind weet ik wat belangrijk is: 
blij zijn met wat er is. Ik ben de 
dingen in mijn leven meer gaan 
appreciëren in plaats van ver­
drietig te zijn om wat er niet is. 

Ik ben veel meer naar de essen­
tie van het leven gegaan.

Wilde je een leven met minder 
stress ook?
Ja. Ik ben rustiger geworden. 
Hoe erg het verlies ook was, ik 
heb geprobeerd om het te zien 
als een opstap naar iets nieuws. 
Zo heeft het een positief effect 
gehad. Ik wilde iets gaan doen 
waar ik mijn hart kon inleggen, 
een job waar ik voldoening kon 
uit halen. Zo is Beatum ont­
staan. Ik had daarvoor al in een 
gelijkaardige organisatie ge­

werkt, maar mijn baas was toen 
niet eerlijk. En dus ben ik zelf­
standige zaakvoerster gewor­
den, een goeie drie jaar geleden. 
Beatum is mijn baby.

Vanwaar komt de naam?
Van mijn naam: Beatrijs. In het 
Latijn is dat Beatum, en dat be­
tekent ’gelukbrengster’. En voilà, 
dat doe ik nu: geluk brengen. Ik 
zag dat veel mensen zin had­
den om samen dingen te doen, 
maar vaak stootten ze op prakti­
sche obstakels of wisten ze niet 
waar te beginnen. Met Beatum 

wilde ik die ervaringen toegan­
kelijk maken, verrassend én 
kwalitatief. 

Mooi.
Het gaat niet om het aantal uit­
stapjes, maar om momenten 
die bijblijven: een gids die je laat 
ontdekken wat je normaal over 
het hoofd zou zien, een ver­
borgen parel die enkel insiders 
kennen of een onverwachte­
muzikale verrassing.

Hoeveel leden heb je?
Zo’n 150. Ik wil er ook niet te 

veel, maximum 200. Wat ik 
vooral wil: een gelijkgestemd 
publiek. En het moet een vrien­
dengroep zijn. Als we een sa­
menkomst hebben, begroeten 
we elkaar hartelijk, geven we 
elkaar een kus.

Op welk publiek richt je je?
Ik richt me tot jonggepensi­
oneerden, actieve senioren. 
Liefst mensen die een jaarlijks 
lidgeld van 150 euro niet te duur 
vinden. Want de uitstappen 
zijn niet duur, maar ook niet 
goedkoop. Maar bij mij krijg je 
kwaliteit. Als we gaan eten, zoek 
ik een degelijk restaurant uit. Al­
les wat ik organiseer, is tot in de 
puntjes verzorgd. 

Kwaliteit heeft zijn prijs.
Zo is dat. En daardoor trek ik 
gelijkgestemden aan. Ik ga liever 
één keer per maand naar een 
goed restaurant, dan elke week 
naar een brasserie waar je din­
gen kunt eten die je thuis ook 
kunt klaarmaken. Mijn leden 
appreciëren mijn aanpak. Door 
het lidmaatschap ben je ook 
verzekerd voor elke activiteit 
waar je aan meedoet.

Welke activiteiten organiseer 
je zoal voor Beatum?
Van alles. Van theatervoorstel­
lingen tot lezingen, van work­
shops tot concerten en van 
fietstochten tot museumbezoe­
ken. Beatum staat garant voor 
perfect georganiseerde activi­
teiten en groepsuitstappen voor 
singles en koppels. Wij maken 
verrassende dagtrips en bele­
ven gezellige momenten waarbij 
cultuur, geschiedenis, natuur en 
lekker eten hand in hand gaan. 
Alles is geregeld: van het ver­
voer en de gidsen tot de maaltij­
den. Onze leden hoeven alleen 
maar te komen en te genieten. 
We bieden ze graag dat tikkel­
tje extra. Beatum is een warme 
vriendenkring waar nieuwe ont­
moetingen en fijne gesprekken 
vanzelf ontstaan.

‘Beatum is de perfec­
te plek voor actieve 
50-plussers om hun 

vrije tijd optimaal te benutten, 
om te genieten van boeiende 
groepsactiviteiten en om vol­
op nieuwe avonturen te bele­
ven’, zo lezen we op de website 
van de seniorenorganisatie van 
Beatrijs Buelens. Op haar ap­
partement in Berchem vertelt 
ze er met passie over én geeft ze 
de reden waarom ze hiermee is 
begonnen.

KNAGEND ONBEHAGEN
‘Na jaren in een management­
functie besefte ik dat ik niet vol­
ledig gelukkig was’, zegt Beatrijs. 
‘Op papier leek alles perfect: een 
stabiele job, mooie projecten, 
verantwoordelijkheden. Maar 
telkens als ik achter mijn bureau 
zat, voelde ik een soort knagend 
onbehagen. Ik had meer in mijn 
mars, ik wilde naar buiten, echte 
menselijke contacten en een job 
waarin mijn professionele leven 
en privéleven naadloos in elkaar 
overvloeiden. Ik wilde dat mijn 
werk en mijn leven elkaar niet 
meer tegenwerkten, maar elkaar 
versterkten.’

Mooi, maar hoe begin je 
daaraan?
Door te luisteren naar mijn ge­
voel. Ik zat nooit op mijn plaats, 
vond ik. Ik zat in de banksector, 

	”Het gaat om 
momenten die 
bijblijven

Beatrijs 
organiseert 

ook regelma-
tig reizen, zoals 
hier naar Egyp-
te. Volgend jaar 

gaan ze naar 
Bologna. 

‘Ik ga liever één keer per maand naar een goed 
restaurant dan elke week naar een brasserie’, aldus  

de organisatrice.
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Ben jij single?
Ja, ik woon alleen. Daarvoor had 
ik tien jaar een relatie met een 
man die ook een vaderfiguur 
was voor mijn twee kinderen. 
Die zijn er gekomen uit mijn 
huwelijk met een Fransman. 
Tien jaar heb ik toen in Frank­
rijk gewoond, maar hij bedroog 
me. Ik ben gescheiden en met 
mijn twee kinderen terug naar 
Vlaanderen gekeerd. Ja, ik heb al 
wat meegemaakt. Mijn vrijheid 
en zelfstandigheid zijn nu het 
belangrijkst. Ik kan me daardoor 
volledig focussen op mijn werk 
voor Beatum. Het contact is heel 
gemoedelijk. Mensen vertellen 
over hun leven, over hun dro­
men en verlangens.

Trek je niet vooral singles 
aan die op zoek zijn naar een 
partner?
Die zijn er zeker, en die zijn 
welkom. Maar Beatum is geen 
datingclub. Dat is niet mijn doel. 
Uiteraard worden er soms kop­

pels gevormd. En dat is prima. 
Als ik na een uitstap merk dat de 
mensen tevreden zijn, denk ik: 
het was weer een mooie dag.

Je maakt er ongetwijfeld veel 
vrienden.
Ja, absoluut. En er is veel nood 
aan vriendschap. Zeker voor 
alleenstaanden. Bij Beatum 
word je opgenomen in de groep. 
Nieuwe leden voelen zich snel 
thuis bij ons. We gaan ook op 
reis. Sommige leden sluiten zich 
bij ons aan omwille van 
onze reizen die altijd 
top zijn. Volgend jaar 
gaan we naar Bologna 
en gaan we een crui­
se doen op de Donau. 
Onze groepsreizen heb­

ben altijd veel succes, omdat de 
mensen weten dat ze kwali­
teit mogen verwachten. En het 
voordeel is: bijna iedereen kent 
iedereen. Het is één grote fami­
lie die op reis gaat.

Jij kan er ook een nieuwe 
liefde vinden.
Alles kan, hé. (lacht) Wie weet. 
Niets moet, alles kan. Ik sta 
open voor alles en iedereen. 
Bij ons vind je heel veel warme 
mensen.

Heb je meer vrouwen dan 
mannen in je organisatie?

Ja, maar ik wil wel meer man­
nen. (lacht) Maar er zijn 

ook koppels die zich aan­
sluiten. Iedereen mag 
trouwens één keer deel­
nemen aan een activiteit, 
zonder lidgeld te betalen. 

Gewoon om eens te proe­
ven van Beatum.

Hoe oud zijn je leden?
De gemiddelde leeftijd is 65 
jaar ongeveer. Tja, natuurlijk wil 

De groep 
bestaat voor-

al uit vrouwen. 
‘Maar ik wil wel 
meer mannen’, 
zegt Beatrijs.

De 
uitstap-

pen zijn heel 
gevarieerd: 
soms cultu-
reel, soms 

culinair.

	”Beatum is geen 
datingclub. Dat 
is niet mijn doel

ik méér 50-plussers, maar de 
realiteit is: ik heb vooral zes­
tigers, zeventigers en ook een 
paar tachtigers. Leuk, hoor. Ik 
kan heel goed overweg met ou­
dere mensen, omdat ze zoveel 
levenswijsheid hebben. Die 
mensen kunnen genieten, zijn 
niet jaloers en appreciëren wat 
ik doe. Beatum is zo verrijkend, 
zowel voor mij als voor onze 
leden. Ik leer nu veel bij over 
kunst, bijvoorbeeld. Ik word hier 
zo gelukkig van. Bij ons worden 
mensen echt met elkaar verbon­
den. Mijn ambitie is om Beatum 
nog te laten groeien. Want dat is 
míjn geluk.

Ik hoor het: je bent 
enthousiast.
Ja. Voor mij is Beatum een 
droom die uitkomt. Ik geniet er­
van om mensen samen te bren­
gen, hen te laten proeven van 
schoonheid, cultuur en gezellig­
heid, zonder dat ze zich ergens 
zorgen over hoeven te maken. 
Als ik zie hoe onze leden thuis­
komen met een glimlach en 
nieuwe verhalen, weet ik: dáár 
doe ik het voor. Van elke dag 
maken we een klein avontuur.

Tekst: Erik Segers 
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Info: beatum.be
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